Ron de Leeuw
Een kerk is behalve een gebedshuis of een plek waar christenen samenkomen, eveneens een gebouw met een belangrijke

maatschappelijke en culturele waarde! Een kerk is een ideale plek om samen te komen, bijvoorbeeld in tijden van nood en
armoede. De kerk heeft eeuwen gediend als een gebedshuis maar ook als een toeviuchtsoord voor de momenten wanneer de
gemeenschap elkaar hard nodig had. Zo'n gebouw heeft dus een culturele waarde en die willen we niet zomaar kwijt raken,
verder zijn kerken ook heel erg handig om jezelf te oriénteren! Hier in Brabant hebben we van die heerlijke kleine dorpjes en je
herkent het dorp al vanaf kilometers afstand, niet door de huizen, maar door de kerktoren die statig boven alle andere
gebouwen uittorent! Maar natuurlijk zijn en blijven kerken een plaats waar je even geheel tot jezelf kunt komen. Waar je de rust
kunt vinden waar je als mens soms zo hevig naar verlangt. En of je nu religieus bent en dus wilt spreken met God of je bent niet
religieus, de kerk hoort in ons landschap en mag daar niet uit verdwijnen. Misschien gaan niet veel mensen meer naar de kerk,
maar daarvoor hoeven deze geweldige gebouwen, die ons zijn geschonken door de noeste arbeid van vele geestdriftigen uit

een ver verleden, nog niet te worden gesloopt.
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